
THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC 

Trong triết học Phật giáo, khái niệm "Thân người khó được" (nhân thân nan đắc) 

thường được đặt trong mối tương quan với các Cõi thấp (hay còn gọi là Tam ác đạo – ba 

đường ác, ba đường xấu) và được dùng để nhấn mạnh giá trị vô giá của sự sống con người 

và sự hy hữu khi có được một cơ thể và tâm trí hoàn chỉnh. Đây là đòn bẩy tư duy giúp con 

người trân trọng hiện tại và không lãng phí thời gian. Việc hiểu rõ về các cõi thấp giúp 

chúng ta nhận ra sự may mắn khi đang sở hữu một hệ thần kinh và tâm trí của con người. 

Dưới đây là sự giải thích chi tiết về các cõi thấp và lý do tại sao từ đó để trở lại làm người 

lại khó khăn đến thế: 

 

1. Tính hy hữu 

Kinh điển thường dùng hình ảnh "Con rùa mù giữa biển khơi" để mô tả tính hy hữu này: 

Câu chuyện ẩn dụ: Đức Phật ví dụ rằng, nếu toàn bộ đất liền biến thành biển lớn, có một 

con rùa mù sống dưới đại dương mênh mông, 100 năm mới trồi lên mặt nước một lần. 

Sự hy hữu: Giữa biển khơi đó có một bọng cây nổi bấp bênh, trên bọng cây có một lỗ nhỏ. 

Việc con rùa mù trăm năm mới trồi lên một lần mà lại chui đúng vào cái lỗ của bọng cây 

đó là một tỷ lệ cực kỳ nhỏ, gần như không thể.  

Ý nghĩa: Tỷ lệ đó được ví như việc chúng sinh đang ở các cõi thấp (đau khổ, mê mờ) có 

thể tái sinh làm người, hoặc khó gặp được Phật pháp, khó nghe được giáo lý đúng đắn trong 

vòng luân hồi. 

Bài học: Nhắc nhở người nghe cần trân trọng sự sống, trân trọng cơ duyên gặp được chánh 

pháp để tu học, vì cơ hội này vô cùng hiếm hoi, giống như cơ duyên của "rùa mù gặp bọng 

cây". 

2. Sự hội tụ của các Nhân - Duyên 

Để có được thân người, không phải là sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình tích 

lũy lâu dài về "Nhân" và "Duyên": 

• Về phía Nhân: Phải có nền tảng đạo đức tốt (Giới), sự tử tế và các hạt giống thiện 

lành trong quá khứ. 

• Về phía Duyên: Phải có đầy đủ các điều kiện sinh học, môi trường sống và sự giáo 

dục để hình thành nên một con người có nhận thức. 



Vì các hành vi xấu (tham, sân, si) thường dễ thực hiện hơn các hành vi thiện, nên đa số 

chúng sinh dễ bị cuốn vào các trạng thái tâm thức thấp kém hơn là vươn tới trạng thái 

"Người". 

3. Nhận diện các Cõi thấp (Tam ác đạo) 

Các cõi này không chỉ được hiểu là những địa điểm vật lý (như sinh vào những nơi bị hành 

hạ, ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần hoặc sinh làm người tù khổ sai bị tra tấn, đánh 

đập, bị nhục hình đau đớn– địa ngục trần gian, hoặc những nơi nóng bức khô hạn, đói kém, 

hoặc những nơi đói rét, lạnh lẽo, nguy hiểm rình rập, …), mà còn là các trạng thái tâm 

thức bị chi phối bởi tiêu cực: 

• Cõi Địa ngục (Naraka): 

• Trạng thái tâm: Sự giận dữ, hận thù và oán ghét tột độ. 

• Đặc điểm: Đây là nơi chúng sinh chịu sự dày vò của những nỗi đau đớn nhất 

về cả thân lẫn tâm. Khi tâm trí bị bao vây bởi sự đau đớn khủng khiếp, người 

ta không còn không gian hay khả năng để suy nghĩ về đạo đức hay trí tuệ. 

• Cõi Ngạ quỷ (Preta - Quỷ đói): 

• Trạng thái tâm: Sự tham lam, thèm khát và bám chấp không bao giờ thỏa 

mãn. 

• Đặc điểm: Chúng sinh ở đây luôn cảm thấy đói khát, thiếu thốn kinh khủng 

nhưng lại không thể tiếp nhận được sự nuôi dưỡng. Tâm trí luôn bị dằn vặt 

bởi sự khao khát, khiến họ không thể tập trung vào việc học hỏi hay phát 

triển bản thân. 

• Cõi Súc sinh (Tiryak): 

• Trạng thái tâm: Sự si mê, u tối và chỉ sống theo bản năng (ăn, ngủ, sợ hãi 

và duy trì nòi giống). 

• Đặc điểm: Loài vật thiếu khả năng tư duy trừu tượng, không có ngôn ngữ để 

học hỏi triết học hay đạo đức. Chúng sống trong sự sợ hãi bị săn đuổi hoặc 

bị chi phối bởi bản năng sinh tồn thuần túy. 

 

4. Tại sao từ các cõi thấp lại khó được thân người? 

Việc "rơi" xuống các cõi thấp thì dễ do các tập khí xấu (giận dữ, tham lam, u mê), nhưng 

để "leo" lên lại làm người thì cực kỳ khó vì: 



• Mất đi năng lực lựa chọn: Ở các cõi thấp, chúng sinh phản ứng hoàn toàn theo bản 

năng hoặc bị nỗi đau/cơn đói chi phối. Họ không có quyền tự do lựa chọn để làm 

việc thiện hay suy nghĩ tích cực nhằm tạo ra "Nhân" tốt để tái sinh làm người. 

• Vòng lặp tiêu cực: Một con thú muốn tồn tại đôi khi phải sát sinh. Sự sát sinh đó 

lại tạo ra nghiệp xấu, khiến nó tiếp tục kẹt lại trong cõi súc sinh. Sự mê mờ cứ thế 

nối tiếp nhau. 

• Thiếu môi trường giáo dục: Các cõi thấp không có thầy hiền, bạn tốt hay các giáo 

lý để dẫn dắt tâm thức đi lên. 

 

5. Giá trị của "Thân người" (Cỗ xe tiến hóa) 

Thân người được coi là quý giá vì đây là "cõi trung gian lý tưởng": 

• Không quá khổ: Như các cõi thấp, nơi nỗi đau chiếm trọn tâm trí khiến ta không 

thể suy nghĩ hay học hỏi. 

• Không quá sướng: Như các cõi trời (theo quan niệm phương Đông), nơi sự hưởng 

lạc làm con người quên mất sự vô thường và không có động lực tu tập. 

Ngược lại với các cõi trên, thân người được gọi là quý giá vì nó nằm ở "vùng nhận thức 

vàng": 

1. Đủ khổ để thức tỉnh: Con người có sinh, lão, bệnh, tử và những bất như ý. Những 

cái khổ nhẹ nhàng này đóng vai trò là "chuông cảnh tỉnh" để ta tìm kiếm sự thật và 

tu tập. 

2. Đủ vui để hành động và nuôi dưỡng hy vọng: Chúng ta không bị nỗi đau dày vò 

24/24 như ở địa ngục, nên có đủ thời gian và sức khỏe để học tập, làm việc và giúp 

đỡ người khác. 

3. Có khả năng tư duy (Trí tuệ): Chỉ con người mới có thể đặt câu hỏi: "Tôi là ai?", 

"Tại sao tôi khổ?" và thực hành các phương pháp như Bát Chánh Đạo để thoát khỏi 

vô minh. 

Đây là môi trường duy nhất mà trí tuệ và đạo đức có thể phát triển mạnh mẽ nhất, cho phép 

chúng ta tự quyết định vận mệnh và chuyển hóa tâm thức. 

 

 



Ý nghĩa thực tiễn: Hiểu về "Thân người khó được" không phải để lo sợ, mà để: 

1. Dừng việc tự hủy hoại: Trân trọng sức khỏe thể chất và tinh thần. 

2. Sống có mục đích: Nhận ra rằng có được trí tuệ và khả năng tư duy là một đặc ân 

lớn, cần dùng nó để tạo ra giá trị. 

3. Bình thản trước nghịch cảnh: Những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày 

hay công việc khó khăn đều không đáng để ta làm lãng phí cơ hội quý giá được sống 

làm người. 

Khi hiểu rõ sự khổ cực và mê mờ của các cõi thấp, chúng ta nhìn lại bản thân mình: 

• Đang có trí tuệ và khả năng tư duy. 

• Đang sống trong một môi trường hòa bình, có đủ thức ăn và phương tiện. 

• Đang có khả năng lựa chọn cách phản ứng (chọn bao dung thay vì giận dữ). 

Đây chính là lúc ta nhận ra mình đang nắm giữ một gia tài vô giá. Mỗi phút giây trôi qua 

trong tỉnh thức và tử tế là một cách để chúng ta trân trọng "thân người khó được" này. 

 


