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Có những nỗi khổ không hiện rõ bằng nước mắt. Có những cái ách không nhìn 

thấy bằng mắt thường nhưng nó đè lên mỗi bước đi, mỗi niệm nghĩ, mỗi đêm 

nằm xuống của kiếp người. 

Cái ách đó là tham ái trần cảnh. Chúng ta gọi đó là hạnh phúc: 

- Một ánh mắt dễ thương. 

- Một món ăn vừa miệng. 

- Một tiếng vỗ tay. 

- Một lời khen. 

Sáu cảnh trần – hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm, tư tưởng… 

Tất cả đều mang vẻ ngọt ngào bên ngoài. Nhưng Đức Phật đã thấy rõ: 

Chúng như mật rót trên lưỡi dao – chỉ cần liếm vào một chút, là máu sẽ chảy mà 

người mê vẫn tưởng là ngọt. 

Chúng trói buộc ta bằng khoái cảm. 

Chúng cột tâm ta bằng ảo tưởng: “Phải có điều đó mới vui.” 

Nhưng rồi, khi nó biến mất thì trống rỗng. 

Khi không đạt được thì dằn vặt. 

Khi người khác có thì ganh tị. 

Khi giữ được thì sợ mất. 

Và như vậy… cái “vui” mà ta gọi là hạnh phúc ấy thật ra chính là ách trói. 

Đức Phật không phủ nhận niềm vui. 

Nhưng Ngài dạy: Hãy nhìn rõ bản chất. 

Nếu nó khiến tâm bất an, khiến ta lệ thuộc, thì phải buông bỏ. 

Chúng ta không cần từ bỏ thế giới nhưng cần buông những vọng tưởng bám chấp 

về thế giới. 



Chúng ta không cần đoạn tận xúc chạm nhưng cần tỉnh táo thấy rõ vị ngọt, hiểm họa 

và lối thoát trong từng niệm một. 

Buông không phải là mất. 

Buông là không còn làm nô lệ cho thứ gì nữa. 


